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HANDIGE CONTACTEN 
* CRISISNUMMER epilepsiezorg (nood/

spoed): 040 - 22 79 875 

* Wijkcoach: Simone Kuilder   
06 - 83 - 524 257 kuilders@kempenhaeghe.nl  

* Wijkraad: Paul Scheepers 
contact via wijkcoach of via Ɵ/community 

* Coördinator Vrijwillige Inzet: Carlijn Ceelen  
vrijwilligerswerk@kempenhaeghe.nl  

* Boerderij: 040 - 22 79 125  
(op werkdagen tussen 9.00-17.00 u) 

* Kempro: 040 - 22 79 121 
info@kempro.nl 

* Werk aan de winkel:  06 - 23 - 479  275 
www.debroeders.com/werk-aan-de-winkel/  

* De Broeders: 040 -  22 79 188  
www.debroeders.com  

* Profit fitness: 040 - 22 79 408  
fitness@kempenhaeghe.nl  

* Groenbeheer: Peter Geurts 
geurtsp@kempenhaeghe.nl  

* Werkgroep historie: Frits van Buul  
historiekloostervelden@gmail.com  

* Werkgroep moes-/kruidentuin:  
Ton de Wit: 06 - 34 - 115 126 

* Werkgroep verftuin:  
Mariet Kooij-van Melick: 06 - 23 - 461 756 

* Werkgroep voedselbos:  
Marie-Claire Bartelds: 06 - 57 - 708 227 

* Werkgroep verkeer: Simone Kuilder  
VeiligKloostervelden@gmail.com  

* Werkgroep Wijkkrant: Simone Kuilder 
redactie.veldwerk@gmail.com  

* Werkplaats De Boelakkers:  
Johan Heuvelmans voor drukwerk, assemble-
ren en monteren, 06 - 53 - 251 470  
heuvelmansj@kempenhaeghe.nl 

* Buurtbus:  
https://www.buurtbus258.nl  

* Gemeente Heeze/Leende :  
040 - 22 41 400 
www.heeze-leende.nl 

* Melden stank van buiten Kloostervelden: 
073 - 68 1 2 821 

 
 

Welkom op sterksel.nu               
 

Het is fijn wonen op Sterksel. Vandaag, morgen en  
daarna. Goed onderling contact, nabuurschap, eigen  

initiatief van iedereen en elkaar hierover gemakkelijk en 
zorgvuldig informeren. Dat is waar het cluster  

communicatie  van de dorpsraad in Sterksel voor staat.  
 

Zij doet dit onder andere door beheer van de website 
sterksel.nu, diverse bulletinboards in het dorp  

en Facebook.  
 

Doet u ook mee met sterksel.nu? 
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Veldwerk is in 2015 opgericht vanuit 
Kempenhaeghe met als primair doel 
het verbinden van alle bewoners en 
bezoekers van onze wijk, zoveel 
mogelijk in contact met de rest van 
Sterksel.   

De wijkkrant wordt viermaal per 
jaar, eens per kwartaal/seizoen, 
gemaakt door een redactie van 
enthousiaste bewoners van Kloos-
tervelden, cliënten van Kempen-
haeghe en de wijkcoach. 

Ieder kwartaal wordt deze wijkkrant 
geprint door cliënten van Kempen-
haeghe op de repro aan de Boel-
akkers in Heeze. 

Veldwerk wordt door vrijwilligers 
deur aan deur verspreid op Kloos-
tervelden.   
Aangezien de papieren versie van 
de wijkkrant het belangrijkste com-
municatiekanaal van de wijk is, 
wordt hij ook bezorgd op adressen 
waar een NEE sticker op de brieven-
bus zit.  
Enkele exemplaren worden neerge-
legd bij camping Recrenova, bij de 
Dorpswinkel en De Huiskamer in het 
dorp. 

Sterksel.nu publiceert Veldwerk.    

We zouden het hartstikke leuk vin-
den om ook jouw artikel, verhaal, 
foto of tekening te delen in deze 
krant, dus heb je een idee, laat het 
ons weten!  
Je kunt ons bereiken via e-mail:  
redactie.veldwerk@gmail.com.  

Het staat iedereen vrij, binnen de 
grenzen van de wet, zijn of haar 
mening te uiten. Aangezien de re-
dactie verantwoordelijk is voor de 
inhoud van Veldwerk zal zij per 
inzending bepalen of deze geplaatst 
wordt en/of Veldwerk hiervoor het 
juiste medium is. Hierbij wordt o.a. 
gelet op onderwerp, toon en taalge-
bruik.  
Beschuldigen, aantijgingen, discrimi-
natie, beledigingen etc worden niet 
toegestaan. 

Taal– of schrijffouten worden zoveel 
mogelijk hersteld. 

We verheugen ons op ieders inzen-
ding! Alvast hartelijk dank. 

 
Vriendelijke groeten, 
Ronald, Gerard, Fokke, Eugenie, 
Marita, Laura, Alina, Pauline,  
Simone en Nicole 

WIST JE DAT... 

· … ons redactielid Gerard fotokaarten (met tekst erop) maakt 
en verkoopt? Ze zijn ϵ1,50 per stuk en via de wijkkrant kun je 
voorbeelden opvragen: redactie.veldwerk@gmail.com. 

· … het lunchrestaurant niet alleen ‘kantine’  is voor het perso-
neel van Kempenhaeghe, maar dat alle mensen uit de wijk hier 
welkom zijn? Iedereen kan hier tussen de middag aanschuiven 
om wat te eten. Of je spreekt even af met een buur of een thuis-
werker. Mogelijkheden te over! 

· … er nog steeds bewoners van Kloostervelden zijn die nog 
geen lid zijn van onze Whatsapp Community?  
Ons streven is om minimaal 1 persoon aangesloten te hebben in 
ieder huis in de wijk / op iedere zorgafdeling, zodat we bijvoor-
beeld in geval van nood, op een snelle en zo efficiënt mogelijke 
manier kunnen communiceren.  
Aanmelden kan via Simone, Paul, Nicole of Eric. 

· … de MotorRun vanaf nu KloosterRun heet en dat het dit jaar 
op 27 september plaats zal vinden? Naast de verschillende mo-
toren is er livemuziek, een springkussen en heel veel gezellig-
heid EN ze zijn nog op zoek naar vrijwilligers! 

· … we het hartstikke leuk vinden om geboorteberichtjes te 
plaatsen, dus laat het ons weten als je ooievaarsnieuws hebt! 
We plaatsen alleen dat wat jij wilt. Een voorbeeld vind je op de 
een na laatste bladzijde van deze Veldwerk. 

 Beste buren, hallo allemaal, 

De schoolvakanties breken langzaam 

aan en wat is er dan leuker dan met 

een glaasje drinken onder de parasol 

de nieuwe Veldwerk te lezen! 

Het lijkt ons leuk om in de volgende editie vakantiekaartjes 

van jullie te plaatsen, zodat we in de herfst warme herinne-

ringen met elkaar kunnen delen. Mail ons jouw 

zomerse plaatje via het bekende adres. Met of 

zonder tekst, alles is goed!   

 

Een fijne zomer en veel leesplezier van Ronald, 

Gerard, Fokke, Eugenie, Marita, Laura, Alina, 

Pauline, Simone en Nicole 
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UIT DE WIJKRAAD 

Half mei is de wijkraad voor het eerst in de nieuwe 
samenstelling bijeengekomen. Tijd om weer eens 
met een frisse blik te kijken naar de taken en hoe die 
op te pakken.  

Het allerbelangrijkste is dat iedereen in deze wijk zo 
fijn en goed mogelijk op Kloostervelden zou moeten 
kunnen wonen. Iedereen kan meedenken, meepra-
ten en bovenal meedoen. En of dat nou regelmatig is 
door deelname aan een of meer van de werkgroe-
pen die we rijk zijn, of dat je aanhaakt op bepaalde 
activiteiten of dat je lid bent van de whatsapp com-
munity, dat maakt niet uit. De intensiteit bepaal je 
zelf. En wil je dat allemaal niet, dan is dat ook prima 
uiteraard.   

Taken binnen de wijkraad worden verdeeld op basis 
van kennis en interesse en ze worden niet definitief 
vastgelegd per persoon. Zo vindt er overleg plaats 
met De Broeders. We onderzoeken hoe en waar we 
elkaar kunnen versterken op het gebied van activitei-
ten en we gaan ook kijken hoe we als wijk optimaal 
om kunnen gaan met de aanwezige faciliteiten.  

Anderen gaan praten met de makelaars die in de wijk 
actief zijn. Dit om het inclusieve wonen al vanaf het 
eerste moment te benadrukken. Mensen zouden, 
voor ze tot de koop van een huis overgaan, moeten 
weten op wat voor plek ze komen wonen.  Daar-
naast zou er vanuit de wijkraad ook een activiteit 
kunnen worden ontwikkeld waarmee nieuwe bewo-
ners meer leren over het reilen en zeilen van Kloos-
tervelden, over samenwonen met Kempenhaeghe, 
over de historie, over de werkgroepen etc. 

Er wordt onderzocht welke rechtsvorm de wijkraad 
het beste zou passen. Welke voor– en nadelen zou 
een stichting bijvoorbeeld hebben en wat zou de 
impact daarvan op het functioneren van de groep 
kunnen zijn?  

Enkele actiepunten die zijn benoemd in de vorige 
Veldwerk, zijn nog onvoldoende verwerkt om een 
goede update te kunnen geven. Zodra er meer be-
kend is over de arrangementen rond rondleidingen 
en over het rondje langs de gemeentelijke politieke 
partijen, zal dit met jullie gedeeld worden, via Veld-
werk, de wijkavond of de whatsapp community. 

De volgende vergadering van de wijkraad is op don-
derdag 4 september aanstaande aan het einde van 
de middag. Wil jij een onderwerp toevoegen aan de 
agenda van het volgende overleg, neem dan contact 
op met een van de wijkraadleden (Eric, Simone, Paul, 
Herbert, Wies, Lonneke, Nicole of Francesca).  
En wacht uiteraard niet tot 4 september als je iets 
dringends te melden hebt.  

 

De eerstvolgende    
 

WIJKAVOND is op  

vrijdag 22 augustus 
om 19:30 uur in de brasserie 

Nadere info volgt binnenkort                                          
 
 

Kom ook,  

WIE - WAT– WAAR?  
Werk aan de Winkel 
 

In het klooster vind 
je, links van Brasserie 
De Broeders, het ge-
zelligste winkeltje 
van Sterksel vol met 
handgemaakte en 
unieke cadeautjes. 
Van kaarten en pop-
penbedjes tot leuke 
woonspullen en heb-

bedingetjes – alles wordt met liefde en plezier door de 
deelnemers gemaakt.  

Naast het maken van de cadeautjes helpen ze de klan-
ten met veel enthousiasme en zijn ze altijd in voor een 
gezellig praatje.  

Maar, wat zijn de openingstijden ook alweer?  Schrijf 
even mee! 
 
 
 

Maandag, dinsdag en 
donderdag: 
9:30 uur – 12:00 uur en 
13:00 uur – 15:30 uur 

Woensdag en vrijdag: 
13:00 uur – 15:30 uur 

Zondag: 
Elke 1e zondag van de 
maand van 12.30 - 
16.00 uur 
 

gezellig! 

 
 

Kom jij een keer langs? 



5 

DE AZIATISCHE HOORNAAR 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

In tegenstelling tot de Europese hoornaar, is de Aziatische 
hoornaar een invasieve exoot. Dit betekent dat ze geen natuur-
lijke vijanden hebben en zich ongebreideld uitbreiden, met een 
factor vijf tot wel tien keer per jaar.  
Elk nest Aziatische hoornaars voedt zich met andere insecten, 
vaak bestuivers, wel duizenden per dag. Vorig jaar is er, on-
danks verwoede pogingen om de nesten op te sporen, toch 
een aantal in de herfst na het vallen van de blaadjes tevoor-
schijn gekomen. Elk nest van vorig jaar dat is blijven hangen, 
brengt tussen de 100 en 300 nieuwe koninginnen voort. Deze 
nieuwe koninginnen zoeken in de winter een plekje om te over-
winteren, om dan in het voorjaar een nieuw nest te vormen. Dit 
lukt niet in alle gevallen, b.v. aƢankelijk van het weer, maar 
rond de 5 % van de koninginnen lukt het om een nest te maken. 

Dit lijkt weinig, maar als je gaat tellen: Op Sterksel zijn er zeker 
3 nesten blijven hangen, wat potentieel 15 tot wel 30 nesten dit 
jaar betekent. En als we niets doen, 75 tot 300 nesten volgend 
jaar. Die hoornaars eten een hoop bestuivers op, niet alleen 
honingbijen.  

Een groepje vrijwilligers is het afgelopen voorjaar bezig ge-
weest om met selectieve vallen zo veel mogelijk koninginnen te 
vangen. Halverwege tot eind mei vliegen de koninginnen nog 
rond, op zoek naar voedsel. Vanaf ongeveer juni zul je eigenlijk 
alleen nog werksters tegenkomen. Dan is het zaak om het nest 
te vinden, door de werksters te proberen te vangen en te mer-
ken. Hierna laten we ze los, om een richting waarheen ze weg-
vliegen te bepalen. En doordat ze gemerkt zijn, kunnen we ti-
men hoe lang het duurt om van het nest heen en weer te vlie-
gen. Door dit op verschillende plekken te doen, kun je een idee 
krijgen waar het nest ongeveer is en dan is het zoeken en kijken 
geblazen.  
De Aziatische hoornaar komt op 
een mengsel van bier, wijn en ho-
ning af, waar normale wespen niet 
naar omkijken. Door dit als lokpot 
te gebruiken, kun je ze voorzichtig 
vangen en merken.  

Zie je dus een Aziatische hoornaar 
dan kun je dat melden op waarne-
ming.nl, of je licht één van de vrij-
willigers in:  
Miran: 0624114953 

BRIEF VAN FOKKE  
 

Voor tessy  

groetjes van fokke 2025 

 

bn mijn vriend van fokke  

Hij vinden harten wij zijn op  

Het dat met om nog een keer 

Bij met anja en tim ver KOPEN  

KAN NOG TE VEEL KLUEREN . 

TIJS EN TESSY WIL IN OM . 

WEER KOMEN LOKAAL GOUT 

UIT STAPJEN MAKEN IS MET  

KOM HIJ DIE WILEN KOKEN 

MET DE BWONERS MOETEN  

KLOOSTERVELDEN WAT OP 

MAANDAG IS HIJ DENKEN  

OVER NAAR TESSY KAN OF  

UIT ETEN WILLEN ALS TE  

EEN UITSTAPJEN IS ER . 

BESTEN LIEKEN EN TIJS 

OP 28 JUNI IS VRIJDAG  

BIJ ZWALUSTRAAT DERDE 

DAN OM 16 UUR RIJDAG 

MIDAG INGRET DIE KOMEN 

WIJ EEN KUSEN MOETEN . 

EINDE VAN DEZE BRIEF 

 

GROETJES VAN FOKKE 2025 
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VELDWERK IS JARIG IN 2025! 

Dit hele jubileumjaar vieren we het tienjarig bestaan van Veldwerk,  
door in elke editie van dit jaar terug te blikken op de kranten van weleer EN met het 

eren van de officiële verjaardag op 20 augustus. dat is precies tien jaar na de 
eerste brainstormsessie over een wijkkrant. Wij willen ’t vieren met andere 
jarigen uit de wijk. DUS: ben jij nou ook van 20 augustus? Meld je dan bij de 

redactie met je naam, geboortejaar en contactgegevens, en dan...  verrassing  ... 

In juni en september 2019 was dit de voorkant van Veldwerk.  
Er werd in juni stilgestaan bij het overlijden van redactielid Trees, 
waarvan we in de lente een gedicht citeerden. Trees hield wel van 
een grapje. Zo hield ze menigeen voor de gek met de uitspraak: 
Hey!! Je vergeet wat........ Je voetstappen! 
Je hebt je laatste sporen achter gelaten, maar je voetstappen ver-
geten we niet.  
In juni werd het 25-jarig bestaan van Kempro gevierd met een ex-
positie rond het thema ‘Feest’. In diezelfde tijd ging initiatiefnemer 
Guus de Wijn met pensioen.   
In september was een terugblik op Goetoeve te lezen. Onze colle-
ga Ronald was ’runner’ wat betekende dat hij ervoor zorgde dat 
iedereen kreeg wat hij nodig had en dat hij de mensen vond die 
geïnterviewd moesten worden. Hij had een topdag! 
Mooie verhalen waren er toen ook al genoeg, echt leuk om ze een 
keer terug te lezen. Mocht je interesse hebben, kun je je bij de re-
dactie melden. Ook toen al sfeerbeelden van de wijk, activiteiten, 
over bewoners, over het klooster en haar verleden, of de bouwka-
vels en de toekomst. Superleuk dat er daarin continuïteit is.   

December 2019 bracht een opmaak die een tijdje aanhield. 
Een prachtig stukje samenwerking werd geleverd aan de Pimpel-
meesstraat, waar op Burendag een aantal bewoners de handen 
uit de mouwen staken om het bosperceeltje voor hun woningen 
om te toveren tot een gezellige plek met een zitje, vogelhuisjes en 
insectenhotels, onder bezielende begeleiding van Simone, die in 
de krant hartelijk wordt bedankt (o.a.). 
Ervaringsdeskundigen en nieuwe bewoners kwamen aan het 
woord én er werd verslag gedaan over het Motorrun evenement, 
dat ook dit jaar, onder een nieuwe naam en in een nieuwe vorm, 
plaats zal vinden.  
De brandweer redde Streepje (kat) uit een boom en de speurtocht 
door de hele wijk voor kinderen en zorgbewoners was zeer ge-
slaagd.  
In december was er een ruim gevulde agenda 
i.v.m. kerst en vanwege de gladheid werd er  
geschreven over het strooibeleid van Kempen-
haeghe en van de gemeente Heeze-Leende.    
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juli 2020 november 2020 april 2021 

juli 2021 najaar 2021 maart 2022 

lente/zomer 2022                                 zomer/herfst 2022 

Lijkt het je leuk  
om te schrijven  

voor Veldwerk of  
maak je 4x per jaar graag een 

bezorgronde door de wijk? 
Ben jij iedere 3e donderdag 

van de maand ‘s avonds  
in de gelegenheid om mee te 

doen aan het redactieoverleg? 

Meld je bij ons via  
redactie.veldwerk@ 

gmail.com 
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VAN DE WIJKCOACH  

Iedereen kan meedoen 

Op Kloostervelden streven we naar een inclusieve 
wijk. Een gedachtengoed dat Kempenhaeghe zeer 
belangrijk vindt. Ook binnen Kempenhaeghe zijn er 
verschillende manieren waarop bewoners mee kun-
nen denken over allerlei zaken die voor hun belang-
rijk zijn.  

Zo werken er binnen BuroMEGA ervaringsdeskundi-
gen (daar zal ik een andere keer wat meer over ver-
tellen). Ook zijn er platvormen waar bewoners van 
Kempenhaeghe de belangrijke dingen in het leven 
kunnen bespreken en klachten kenbaar kunnen ma-
ken. Zo is er bijvoorbeeld een Bewonersraad van 
CEW (Centrum voor Epilepsiewoonzorg). 

Viermaal per jaar hebben alle bewoners van CEW de 
mogelijkheid om mee te praten tijdens de bewoners-
raad van CEW. De bewonersraad is een bijeenkomst 
waarin één onderwerp nader besproken wordt, 
daarnaast heeft iedereen de mogelijkheid om klach-
ten, wensen of signalen bespreekbaar te maken tij-
dens de rondvraag. Een bewoner van CEW: “Ik vind 
het heel belangrijk om mijn stem te laten horen. Om 
het zo voor iedereen veilig te maken in de wijk!”.  

De bewonersraad van CEW is een van de dingen die 
Kempenhaeghe en bewoners van Kloostervelden 
organiseren om een plek te creëren waar iedereen 
wordt gehoord en mee kan doen.   
 
Vriendelijke groeten, 
Simone Kuilder  
 
kuilders@kempenhaeghe.nl 
' 06 - 83 - 524 257  

Werkdagen zijn: 
dinsdag, woensdag en donderdag 

VRIJWILLIGERSWERK 
 

Carlijn Ceelen is telefonisch te  
bereiken op 06 - 83 - 524 991.  
Haar werkdagen zijn maandag, 
dinsdagochtend en  
donderdag.  
 

Wist je dat het je gelukkig maakt  
wanneer je je vrijwillig inzet?  

Vrijwillige inzet biedt namelijk zingeving. Door betrokken te 
zijn en mee te helpen zie je de directe impact van jouw inzet!  

Wil jij ook het verschil maken en zien welke impact jouw vrij-
willige inzet heeft? Je bent altijd welkom om vrijblijvend de 
mogelijkheden te bespreken! 

Zo zou je het verschil kunnen maken als: 

· Maatje van Joel (Appelvink) en ga samen naar buiten 
op maandag- of vrijdagmiddag voor een wandeling 
rond de boerderij, geniet van de natuur of van een 
bakje koffie.  

· Maatje van Iris (Zwaluwstraat) en ga samen creatief 
aan de knutsel! Tekenen en een gezellig praatje op 
dinsdag-, donderdag- of vrijdagochtend.  
Om de week zou al geweldig zijn!  

· Maatje van Ricky (Driesakker, Heeze). Maak een ge-
zellig kletspraatje en 1x per maand een leuk uitje. Een 
boodschap doen, ijsje eten, kinderboerderij bezoeken, 
bowlen of een ritje maken met de trein. 

· Maatje van Maarten (Berkenlaan) en stap samen op 
de duofiets. Maarten zoekt iemand die 1x per week op 
een vast moment met hem wil fietsen. Iemand met 
een beetje geduld, een warm hart en vooral zin om 
samen iets moois op te bouwen. 

· Chauffeur van de hopper, het vertrouwde witte busje 
waarmee we bewoners in een rolstoel ophalen bij hun 
woonhuis en naar de dagbesteding brengen. We zoe-
ken vooral iemand voor de donderdagochtend (en bij 
voorkeur ook de maandagochtend).  

· Ondersteuning bij de uitleen van spelletjes, muziekin-
stallaties en andere leuke spullen voor onze woon-
groepen. We hebben namelijk een geweldig mooie 
voorraad materialen staan die we graag uitlenen, het 
ontbreekt ons alleen aan tijd om alles klaar te zetten, 
uit te lenen en teruggebrachte spullen te controleren. 
Daarom zouden we het geweldig vinden als een vrij-
williger ons hierbij kan ondersteunen! 

Kortom keuze genoeg! Zien we je snel?   
 
Paul Verhaeg (Recruitment) 
Carlijn Ceelen (Adviseur Vrijwillige Inzet Kempenhaeghe) 

E-mail: vrijwilligersvacature@kempenhaeghe.nl  
Tel: 06-83524991 of 06-13325079 

 
Vrijwilligerswerk is vrijwillig maar niet geheel vrijblijvend.  
Van vrijwilligers vragen we een VOG (Verklaring Omtrent  
Gedrag) bij de start van het vrijwilligerswerk. 
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HOE BEN JE HIER BELAND?  
m.m.v. Marleen en John 
Op een prachtige voorjaarsdag bel ik aan bij Marleen om 
te vragen of zij en John mee willen doen aan deze ru-
briek. Marleen stemt toe en haalt meteen de kalender 
tevoorschijn om een afspraak te maken.  

Een week later sta ik weer bij de voordeur in hun gezelli-
ge voortuintje aan de Zwaluwstraat. Ik word enthousiast 
begroet door Marleen, John en vooral hond Tommie. 
Tommie houdt van visite en dat laat hij blijken.  

Marleen en John ontmoetten elkaar voor het eerst tij-
dens een ondernemingsraad diner van het bedrijf waar 
John werkt. Marleen was meegevraagd door een vriend 
die geen zin had om alleen te 
gaan. Een tijdje later zien ze el-
kaar weer tijdens de 4-daagse 
feesten in Nijmegen. Marleen 
vertelt: “Het liedje Een beetje 
verliefd van André Hazes werd 
gedraaid en dat was ook echt 
zo”. 
Ze trouwen bij Kasteel Wijchen 
en gaan wonen in Nijmegen 
waar hun 2 zoons Nils en Mark 
worden geboren. John werkt in 
die tijd bij een groot IT-bedrijf en 
Marleen in de zorg. Marleen 
haalt herinneringen op over de 
mooie activiteiten die het IT-
bedrijf organiseerde voor haar 
werknemers en hun gezinnen, 
zoals het grote personeelsfeest 
en het Sinterklaasfeest met leu-
ke cadeaus voor de kinderen. 

Na een jaar of 10 verhuizen ze 
naar Wijchen. Als John al gerui-
me tijd bij Philips werkt en hun 
zoons het huis uit zijn, maken ze 
plannen om kleiner en dichter bij 
het werk van John in Eindhoven 
te gaan wonen. In een weekend 
gaan ze kijken bij een nieuwbouwplan in Geldrop en op 
Sterksel. Ze gaan eerst naar Geldrop. Marleen zegt: “Ik 
vond het meteen al niks”. Leuke woningen, maar ze ston-
den naast een hoge flat. Op naar Sterksel. Als ze de Al-
bertlaan oprijden, worden ze al enthousiast en eenmaal 
in onze wijk blijft dat gevoel. John vertelt: “Oud met 
nieuw, die combinatie geeft sfeer”.  

In februari 2021, midden in de Coronacrisis, verhuizen 
Marleen en John naar Kloostervelden. John vertelt dat 
uitgerekend in het eerste weekend dat ze de sleutel heb-
ben er veel sneeuw gevallen is. De autorit van Wijchen 
naar Sterksel duurt 2,5 uur. Gelukkig ligt er al een matras 
in hun nieuwe woning waarvan John die nacht meteen 
gebruik kan maken. 

Bij de Philips divisies waar John werkt, worden drastische 
wijzigingen doorgevoerd. In eerste instantie werkt hij op 
de High Tech Campus en fietst hij graag naar zijn werk. 
Als hij wordt overgeplaatst naar Best wordt de afstand te 
ver om te fietsen. Enige tijd later krijgt John te horen dat 
zijn baan door een nieuwe reorganisatie komt te verval-
len. John is teleurgesteld dat hij relatief kort voor zijn 
pensioen zijn baan verliest. 

Lang duurt dat gelukkig niet. Hij gaat op zoek naar ande-
re manieren om bij te dragen aan de maatschappij. Hij is 
vrijwilliger bij het Rode Kruis en in het najaar van 2024 is 
hij officieel beëdigd als Fractie Ondersteuner bij de poli-
tieke partij Algemeen Belang Heeze-Leende. Hij vertelt: 
“Zo leer je mensen kennen, je komt veel te weten over 
de omgeving en de verschillende belangen van inwoners, 

boerenbedrijven en andere on-
dernemingen en organisaties”. 

Met hun boot maken ze mooie 
tochten door Nederland. Marleen 
vertelt o.a. over de grappige ge-
beurtenissen tijdens hun bootreis 
van 2 maanden door Nederland. 
Ook Tommie gaat mee, maar hij 
verstopt zich meestal in een piep-
klein hoekje waar hij zich alleen 
achteruit in kan wurmen. Op on-
verwachte momenten voelt hij 
zich een held en waagt zich op 
het dek, terwijl de boot schom-
melt door passerende schepen. 
Wat zou er in zijn hondenbrein 
omgaan?   

Inmiddels hebben ze hun boot 
verruild voor een camper en gaan 
ze dit voorjaar op reis naar Dene-
marken waar hun oudste zoon al 
enkele jaren woont. Tijdens zijn 
studie ontmoet hij een Deense en 
ze gaan in Kopenhagen wonen. 
Marleen en John kijken ernaar uit 
om hen weer te zien en ook hun 
kleindochter, die ze voornamelijk 
via videobellen zien. 

Hun jongste zoon woont in Tilburg en werkt bij Beekse 
Bergen. Dat is gelukkig dichterbij. Marleen zegt dat de 
kinderen hun eigen gang moeten gaan. “Daarvoor heb-
ben we hen als zelfstandige mannen opgevoed”. 

Marleen houdt van wandelen in de omgeving van Kloos-
tervelden en van lezen. Ze leest graag spannende boe-
ken. Niet te laat in de avond, want die spanning moet 
weer even zakken voor het slapen gaan.  

Als ik vraag of ze nog iets kwijt willen aan de lezers van 
onze wijkkrant, zegt John: “Als iemand iets onder de aan-
dacht wil laten brengen van het gemeentebestuur, 
spreek mij dan even aan”. 
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HET TUINTJE VAN FREEK 
Trots op zijn eigen tuintje nodigde Freek ons uit om 
eens langs te komen om er met elkaar over te kletsen 
en om foto’s te maken. Op een zonnige vrijdagmiddag 
zaten we op zijn terrasje en keken we uit over de ra-
barber, de aardbeienplantjes en de andijvie, die hij 
vorige week kocht op de plantenmarkt bij de tuinen.  
“Het komt allemaal uit de moestuin, hartstikke leuk”, 
zegt Freek, “ik weet niet of het ’t gaat doen, dat is af-
wachten, ik zie wel wat ze gaan doen”.   

Als een van de weinige bewo-
ners van Kempenhaeghe 
heeft Freek een appartement 
met tuin. Hij woont behoorlijk 
zelfstandig en heeft een paar 
keer per dag contactmomen-
ten met de begeleiding. Daar-
naast zijn er verschillende vrij-
willigers die uiteenlopende 
dingen voor en met hem 
doen. In zijn tuin helpt en 
coacht Marion van Ool hem. 
Zij is echt een gouden vrouw, 
vertelt Freek.  

Zijn verhaal onderbreekt hij af 
en toe om iets leuks aan te 
wijzen. “Moet je zien hoe 

goed de aardbeien het doen, er zitten er al echt veel 
aan.” Of hij wijst opeens naar het vogelhuisje “kijk zie 
je, het vogelhuisje is bezet, leuk hè, echt geweldig, 
heel veel activiteit, ik verwacht dat er kleintjes in zitten 
want ik hoorde opeens heel veel getsjilp daarbinnen”. 
Het huisje heeft hij met kerst cadeau gekregen en de 
technische dienst heeft het opgehangen. Heel blij is hij 
ermee.  

Hij mag zelf kiezen wat hij in de tuin zet, hij moet het 
tenslotte ook zelf bijhouden, hij heeft zijn eigen ge-
reedschap. Hij heeft wel eens planten bij intratuin ge-
kocht, maar heeft ze liever uit de tuinen van Klooster-
velden, omdat die beter lijken te zijn en dichter bij de 
natuur staan. 

Twaalf jaar woont hij alweer bij Kempenhaeghe op ver-
schillende plekken en in diverse appartementen, maar 
nu hier aan de zonkant in 
zijn tuin, hier zit hij het al-
lerbeste. Hij is gezegend 
met vijf vrijwilligers met 
wie hij heel fijn en goed 
contact heeft. Zelf doet hij 
ook vrijwilligerswerk. Iede-
re zaterdag gaat hij een 
paar uurtjes naar een afde-
ling in een nabij liggende 
straat waar hij tijdens de 

overdracht een stukje met 
mensen wandelt of een spel-
letje met hen doet. “Dat was 
een wens van mij, ik wilde 
eigenlijk wel graag wat met 
ouderen doen, dat vind ik 
wel leuk. Zij geven heel veel 
liefde terug, veel van hen 
zijn zo’n leuke mensen! Ik 
vind het heel waardevol, je 
bouwt echt een band met ze op.” 

Terugkomend op de tuin, dat heeft Freek meegekre-
gen van zijn moeder. “Mijn hele familie heeft een grote 
tuin, ik ging vroeger ook al bij mijn oma in de tuin hel-
pen, en bij mijn oom en mijn moeder. Ik ben er mee 
opgegroeid. Het is altijd normaal geweest voor me om 
in de tuin te werken. Daarnaast kijk ik iedere week op 
BBC2 naar Gardeners World met Monty Don voor alle 
tuintips.  En het doet een mens gewoon goed om bui-
ten te zijn, ik vind het fijn om als het mooi weer is lek-
ker in de tuin te zijn, ik ben niet zo’n binnenmens.”  
Hij vindt het dus heerlijk hier op Kloostervelden. Het 
valt hem op dat er enorm veel verschillende vogels zit-
ten hier. Zo tegen de rand van het bos is enorm veel 
activiteit, het vliegt af en aan.  

Mensen hebben ook wel eens tegen hem gezegd dat 
hij veel te goed is voor Kloostervelden, maar dat vindt 
Freek grote onzin.  
“Ik heb alles hier, mijn hele netwerk is hier, dat ga ik 
niet zomaar opgeven. Dat komt misschien ook omdat 
je aan mij niet ziet dat ik een beperking heb. Maar ik 
heb het hier allemaal meegemaakt, de veranderingen 
enzo. Het oude heb ik ook nog gekend. Het is echt een 
community hier nu, levendig en gezellig. Vroeger was 
het hier ‘s avonds donker en uitgestorven. We waren 
een beetje weggestopt hier. Dat klinkt heel raar mis-
schien, maar eigenlijk was het wel zo. Het is echt mooi 
dat het is aangeslagen hier, dat is zo fijn.” 
Vroeger was het natuurlijk veel rustiger hier, veel meer 
groen tussen de paviljoens, mis je dat ook nog?  
“Nee echt niet, zoals het nu is, is toch geweldig, ja.” 

Freek vertelt ook dat hij volgende week met Miranda 
naar De Donck in Someren gaat, dat is een natuur-
theater in Someren. Prachtig vindt hij het daar. Hij be-

zoekt dit theater al een aantal jaren en 
gaat zowel naar de jeugd– als naar de 
volwassenenvoorstellingen. “Geweldig, 
zo mooi daar”, blijft hij zeggen. “Het 
moet natuurlijk wel lekker weer zijn, 
want het is in de open lucht.” Op deze 
manier kan Freek zijn liefde van natuur 
en cultuur ideaal combineren.  

In de tuin is Freek steeds aan het kijken 
wat hij nog kan verbeteren. De aardbei-
en doen het heel goed, als gezegd.  
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Met de andijvie is het nog afwachten. “Ik zeg wel eens: 
mijn tuin is één groot experiment. Niet alles wil groeien en 
soms verschilt het ook waar je iets in de tuin zet. Mijn zus 
vertelde me ook dat je bij andijvie op moet letten met 
slakken en dat is dan weer aƢankelijk van het weer na-
tuurlijk.  
Toen ik in mijn vorige appartement alleen een balkon had, 
had ik vijf bakken met geraniums en ik had een grasmat 
gelegd. Maar dit is echt veel leuker“. 

Over zijn epilepsie vertelt hij:  “Best vervelend hoor, maar 
aan de andere kant, je hebt het nou eenmaal en je kunt er 
prima mee leven, al beperkt het je wel in je vrijheid. Maar 
hier wonen is echt fantastisch, je leert veel mensen ken-
nen en je komt soms zelfs wel eens gewoon bij mensen 
thuis. Voor mij is dat heel bijzonder”.  

Het is een hele leuke middag bij Freek in zijn tuin.  
We kletsen honderduit en niet alles is bedoeld voor dit 
artikel. Dat was gewoon gezelligheid.  

Speciaal voor onze afspraak draagt Freek zijn shirt van 
Kloostervelden, de foto komt tenslotte in Veldwerk.  
Hij is echt een goede ambassadeur voor de wijk!     

ZINGEVING & ETHIEK 

een kijkje in de keuken bij de  
geestelijk verzorgers 

 
 

 

Weet ons te vinden  
bij vragen of suggesties.  
Je kunt ons bereiken via  
DienstGeestelijkeVerzor-
ging@kempenhaeghe.nl 
 

Linda werkt fulltime en 
Renske werkt op dinsdag, 
woensdag en donderdag.  
 

Linda Evers (l) en  
Renske van Lierop (r) 

 
 
Stilstaan bij je handelen is vooruitgang - Loesje 

De zomer brengt iets wat we vaak vergeten: traag-
heid.  
De zon hangt langer in de lucht, de wereld ademt tra-
ger, gesprekken worden zachter. Alles lijkt even min-
der dringend. Juist in die loomheid schuilt een waarde-
vol besef:  
niet alles hoeft meteen. 

Ook in de zorg vergeten we dat soms. We rennen vaak 
harder dan goed voor ons is. Want er kan  haast zijn, 
schaarste, er is zoveel wat moet. We zijn gewend ge-
raakt aan  tempo, aan handelen, aan oplossen.  

Maar niet alles vraagt om actie.  Soms vraagt een mo-
ment juist om erbij stil te staan. Zoals tijdens een ont-
moeting op een van de woongroepen.  

Een collega vertelde over haar zorgen:  
een bewoner is kwetsbaar, en soms zo broos dat het 
ineens mis kan gaan. De onmacht was voelbaar. De 
eerste neiging is dan vaak om meteen iets te willen 
doen – iets regelen, bedenken, oplossen. Maar deze 
keer was er even ruimte om stil te staan. Even niets 
doen. Niet uit onverschilligheid, maar juist omdat het 
raakte. 

Soms helpt het om even stil te blijven staan bij wat er 
is, ook als dat machteloos voelt. Niet alles laat zich 
meteen veranderen. Sommige situaties vragen mis-
schien vooral om nabijheid – gewoon blijven, zonder 
direct iets te doen. Het vraagt moed om dat gevoel 
toe te laten en het even uit te houden. Maar in dat 
‘niets doen’ zit wel degelijk iets: nabijheid, aandacht, 
erkenning en wellicht ook troost. 

Zomerdagen nodigen uit tot vertragen.  
Reflectie begint daar – bij een pas op de plaats. Geen 
stilstand, maar een zachte pauze om helder te zien 
wat werkelijk nodig is. Juist in de warmte van de zo-
mer kunnen we oefenen: in zacht kijken, in samen stil-
staan. Niet uit gemak, maar uit aandacht voor de an-
der en voor onszelf. 

 
Wij wensen je een mooie zomer toe, 

Linda Evers en Renske van Lierop  
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DE BOMEN EN VOGELS 
VAN KLOOSTERVELDEN 

 

Veel straatnamen 
in onze wijk zijn 
vernoemd naar 
bomen of vogels. 
Het is hoog tijd om 
eens wat meer te 
vertellen over de-
ze bijzondere 
naamgevers!  

Deze keer richten we ons op de Wilgendreef (15 adres-
sen) en de Houtduifstraat (20 adressen). 
 

Wilg 
De wilg is een snelgroeiende boom of struik die je veel 
ziet in het Nederlandse landschap. Hij groeit van nature 
langs sloten, rivieren en natte weilanden. Je herkent hem 
aan zijn buigzame takken, smalle bladeren en – bij sommi-
ge soorten – de sierlijk han-
gende vorm, zoals bij de 
treurwilg. 

Maar wist je ook dat: 

· Er wereldwijd meer dan 
400 soorten wilgen be-
staan? In Nederland zie je 
vooral de schietwilg, kat-
wilg en treurwilg. 

· Wilgentakken van oudsher worden gebruikt voor het 
vlechten van manden, het verstevigen van dijken en 
zelfs voor meubels of decoratie? Ze zijn ideaal dankzij 
hun buigzaamheid. 

· Wilgen in het vroege voorjaar bloeien met zogenoem-
de ‘katjes’? Deze bloemen zijn een belangrijke voedsel-
bron voor bijen en andere insecten die net uit hun win-
terrust komen. 

· De bekende knotwilgen ontstaan door regelmatig 
snoeien? Daarbij worden de takken bovenop afge-
zaagd, waarna nieuwe scheuten als een bosje terugko-
men. 

· De wilg symbool staat voor veerkracht en flexibiliteit? 
In veel culturen wordt hij gezien als een boom die 
meebuigt, maar niet breekt. 

· Wilgen vaak langs dijken worden geplant om de grond 
vast te houden? Hun wortels helpen erosie te voorko-
men. 

· De bast van de wilg een natuurlijke pijnstiller bevat? 
De stof salicine, verwant aan aspirine, werd vroeger 
gebruikt tegen koorts en pijn. 

· De treurwilg zijn naam niet alleen dankt aan de aƢan-
gende takken, maar ook aan de manier waarop regen-
druppels als tranen van de bladeren glijden? 

· De oude Kelten geloofden dat de bloeitijd van bomen 
iets zei over je karakter? Wie geboren werd in de peri-
ode van de wilg – zogeheten ‘wilgenmensen’ – zou 
gevoelig, mooi en een tikkeltje dromerig zijn. 

 

Houtduif 
De houtduif is een van de meest voorkomende vogels in 
Nederland. Hij is vrij groot: tot wel 45 cm lang, met een 
spanwijdte van bijna 80 cm. Je herkent hem aan zijn grijs-
blauwe verenkleed, roze borst en opvallende witte vlek 
op de hals en vleugels. Je komt hem het hele jaar door 
tegen – in tuinen, parken, op het platteland én in de stad. 

Maar wist je ook dat: 

· De houtduif de grootste 
duif van Nederland is? 
Door zijn witte vleugel-
streep is hij goed te on-
derscheiden van de stads-
duif en de holenduif. 

· Hij zich makkelijk aanpast 
aan zijn omgeving? Je 
vindt hem in bossen, 
maar net zo goed in  
drukke woonwijken. 

· Hij een herkenbaar, ritmisch koerend geluid maakt, 
vooral in de lente en zomer? Daarmee probeert hij een 
partner te lokken en zijn territorium af te bakenen. 

· Houtduiven hun nest meestal hoog in bomen bouwen 
– vaak niet meer dan een rommelig hoopje takken – 
en tóch vaak succesvol jongen grootbrengen? 

· Ze met hun vleugels rake klappen kunnen uitdelen aan 
andere vogels om hun plekje te verdedigen? 

· Ze meerdere keren per jaar kunnen broeden, soms wel 
vier of vijf legsels per seizoen? 

· Ze vooral zaden, granen, jonge blaadjes en bessen 
eten? In de stad pikken ze ook graag mee van etens-
resten. 

· Je ze in de vlucht goed herkent aan de krachtige vleu-
gelslagen, korte zweefmomenten én het klappende 
geluid bij het opvliegen? 

· De houtduif in de volksmond soms ‘bosduif’ wordt 
genoemd, al is dat geen aparte soort? 

· Houtduiven echte standvogels zijn? Veel blijven het 
hele jaar door in hun vertrouwde omgeving. 

· Ze in het wild gemiddeld 2 tot 3 jaar oud worden, maar 
er ook houtduiven bekend zijn die wel 15 jaar haalden? 
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EEN KORTE NIEUWSFLITS 
VANUIT DE WIJKBOERDERIJ 
Producten van de boerderij te koop 
Wij denken dat niet alle mensen uit de wijk weten dat 
wij een winkeltje op de boerderij hebben. Het is van 
maandag t/m vrijdag van 9.00-16.00 uur open. 

Wij verkopen voornamelijk producten die door onze 
deelnemers gemaakt of ingepakt worden.  
Je moet dan denken aan zelfgemaakte hondenkoek-
jes, zelfgemaakte lavendelzakjes met lavendel uit  
eigen tuin, (k)oester kaars schelpen, gebrande naam-
slingers, beschilderde klompen (bijvoorbeeld voor een 
geboorte of met een vlag of een tekst erop). 

Ook worden vogel-/eekhoornhuisjes en krukjes van 
hout gemaakt en beschilderd of gebrand door onze 
deelnemers. Daarnaast verkopen we honing vanuit 
deze streek.   

Onze deelnemers zijn 
erg trots op wat ze 
maken en elke dag 
weer bijleren.  
Zodra er passanten op 
het terrein van de 
boerderij komen kij-
ken, zijn onze deelne-
mers bereid om een 
rondleiding of uitleg te 
geven. In ons lokaal 
‘creatief’ zijn we drie 
dagdelen aan het werk 
en kun je binnen kij-
ken. Vraag vooraf aan 
een collega van de 
boerderij of het een 
goed moment is. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

In het verleden zijn er in lokaal ‘creatief’ ook schilder-
werken/doeken gemaakt. Deze deelnemers werken nu 
niet meer op de boerderij maar hun kunstwerken wor-
den uiteraard nog wel verkocht. Ze hangen binnen. 

Elke donderdagmiddag maken we verse hondenkoek-
jes in het lokaal met behulp van een vrijwilligster.  
Geregeld komen mensen binnen gelopen vanwege de 
geur van onze hondenkoekjes. Deze worden zowel op 
de boerderij als op dagbestedingsplek de Plaetse ver-
kocht. 

Tot slot verkopen we ook nog eieren.  
Deze komen van onze eigen kippen en van boeren uit 
Sterksel en omgeving.  
Dit allemaal verkopen wij voor een zacht prijsje. 

Kom gerust eens een kijkje nemen op de boerderij. 
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De moeder van Lucas moppert: “Lucas! 
Hoe durf je tegen oom Bert te zeggen dat 
hij dom is? Ga naar hem toe en zeg dat het 
je spijt.” Lucas loopt naar oom Bert en 
zegt: “Het spijt me heel erg dat u zo dom 
bent.” 

Een cowboy rijdt een 
stadje in op donderdag. 
Hij blijft drie dagen en 
vertrekt op Vrijdag.  
Hoe kan dat? 

Antwoord: Zijn paard heet Vrijdag. 

Antwoord:  
een schaduw. 
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In het huis van een slang is het 
heel erg stil. Hoe komt dat? 

Antwoord: de slang zegt 
heel de dag sssssssss 
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Op zaterdag 27 september 2025 organiseren wij  
de KloosterRun op Kloostervelden.  

Dit is een klein festival gecombineerd met de zijspan-/ Trike-/ Can-Ams-ritten  
voor bewoners van Kempenhaeghe. 

 Iedereen uit de wijk is van harte welkom om in de middag mee te genieten 
van onder andere livemuziek, een springkussen en natuurlijk gezelligheid! 

  

Wij zoeken voor de KloosterRun nog vrijwilligers  
die ons kunnen helpen met de volgende activiteiten: 

- Opbouw van de tenten/ vlaggetjes op vrijdagavond. 
- Het verzorgen van de koffie/ lunch op zaterdagochtend en/of -middag. 

- Vrijwilligers die de motorrijders de weg kunnen wijzen. 
- Achter kraampjes willen staan met bijvoorbeeld:  

schmink, plak tattoos, popcorn en drinken. 
- Een oogje in het zeil houden bij het springkussen. 

  

Wat kun je als vrijwilliger verwachten? 
Een geheel verzorgde zaterdag met onder andere lunch en avondeten! 

(Bij te veel aanmeldingen voor vrijwilligers 
zullen we werken met een reserve lijst). 

 

Alvast bedankt en  
heel graag tot  

zaterdag 27 september  

Ella, Jolanda,  
Loet en Luke! 

Heb je vragen of  
wil je je aanmelden  

als vrijwilliger?  
Dan kun je mailen  

of bellen naar: 

Liefferinge@ 
kempenhaeghe.nl 

06-47511451 
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GEDICHT VAN KARIN 

OP PAD MET RONALD 
In deze rubriek laat Kempenhaeghe bewoner en redactielid 
van de wijkkrant, Ronald van Dijk, ons zien wat hij zoal doet 
buiten de deur van zijn appartement. 

Zaterdag, 17 mei: Plantenmarkt in de tuinen naast de kapel van 
Kloostervelden. Ronald is van de partij! 

De avond ervoor vertelt hij dat hij zal helpen om de kraampjes 
en tafels gereed te zetten en vraagt hij of wij ook komen. 

Goed idee, maar als we even na 12 uur aankomen, heeft Ronald 
net lunchpauze. We kijken lekker rond wat er allemaal aange-
boden wordt en luisteren naar de toelichting en tips van de 
tuinders. 

Ons redactielid Gerard heeft mooie fotokaarten gemaakt die hij 
ter plekke verkoopt. We zoeken een paar leuke kaarten met 
foto’s van de boerderijdieren uit en scoren een Appelmunt 
plantje waarvoor we nog net een mooi plaatsje in onze eigen 
tuin hebben. 

Het is gezellig druk en we zien heel wat mensen met plantjes, 
wat zaadjes, kaarten of wol vertrekken.  

Als ik later in de middag nog even op de fiets terugga, zit  
Ronald weer op zijn post. Hij heeft goed verkocht en zorgt dat 
de ontvangen euro’s zorgvuldig in het geldkistje worden  
opgeborgen. 
De stapel fotokaarten van Gerard is aardig geslonken, dus hij 
kan weer op pad met zijn camera om mooie plaatjes te schie-
ten. 
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Op veler verzoek heeft op 11 mei 2025 het evenement Bevrijdende verhalen van Providentia voor de tweede 
keer plaatsgevonden. Wederom gemaakt door bewoners van Kloostervelden en met enkele rolwisselingen in 
de spelersgroep ten opzichte van de vorige keer. 

De verhalen spelen zich af op Providentia in de Tweede Wereldoorlog of volgen de ontwikkelingen rond de 
bewoners van Providentia in die tijd. Bijna 100 bezoekers werden in vijf groepen verdeeld en na elkaar door 
begeleiders meegenomen langs de verschillende vertellers. Net als in oktober vorig jaar werden de gasten 
ontvangen in het lunchrestaurant met koffie en/of thee en heerlijke boterkoek gemaakt door de Kooksterren.  

 

Bevrijdende verhalen op herhaling 
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De inleiding door Frits vond plaats in zaal  De 
Zaligheid, daarna werden de groepen begeleid 
langs de verschillende locaties.  Steeds vanuit 
een ander perspectief werd een verhaal verteld 
of voorgedragen.  Na het vijfde verhaal was de 
afsluiting weer in De Zaligheid. Daar zijn foto’s 
en de allerlaatste details gedeeld.  

Bij luide klanken van Vera Lynn’s 
We’ll meet again werd  
er met een oranje borreltje  
geproost op de vrijheid en bij  
de laatste groep galmden alle aanwezigen mee.   

DANK AAN IEDEREEN DIE DIT MEDE MOGELIJK 
HEEFT GEMAAKT!!!  

Speciale dank aan Frits voor al het speur– en 
schrijfwerk en wilt u nog meer weten over de 
historie? Ga dan eens naar de website: 

www.historiekloostervelden.nl 
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DODENHERDENKING OP KLOOSTERVELDEN 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

Zoals ieder jaar heeft het Oranjecomité voor afgelopen 4 mei een herdenkingsbijeenkomst georganiseerd, muzikaal fraai 
ondersteund door Muziekvereniging De Heerlijkheid. Er waren toespraken, er werden witte rozen geplaatst bij de  
42 Engelse oorlogsgraven en bij de herdenksteen van Henk van Rossem, het enige oorlogsslachtoffer uit Sterksel.  
Er werd een krans gelegd, er werden volksliederen gespeeld en de ceremonie werd afgesloten met het luiden van de 
klokken en het loslaten van 43 duiven. Er werd stilgestaan bij de verschrikkingen uit en de slachtoffers van de Tweede 
Wereldoorlog en er was aandacht voor de gebieden waar nu weer of nog altijd oorlog is.  
Enkele sprekers ontroerden het publiek bijzonder.  

Bo en Lars, leerlingen van De Talententoren, droegen samen een ontroerend gedicht voor.  
Gerrie van den Wildenberg, van de werkgroep Cultureel Erfgoed Sterksel, bracht een ooggetuigen-
verslag van de treinbeschieting op station Sterksel.   

Bij de herdenking waren, op uitnodiging van het Oranjecomité, enkele Oekraïners uit de Mariahoeve  
in Leende aanwezig. Zij hebben hun thuis moeten ontvluchten vanwege de oorlog daar.  
De kinderen hebben op de oorlogsbegraafplaats op Kloostervelden in vrijheid hun volkslied gezon-
gen. Oleksandr Artiushchenko maakte met zijn verhaal pijnlijk duidelijk hoe dichtbij het ontnemen 
van je vrijheid kan zijn. Na afloop legde hij uit dat ook zij nog lang hebben gedacht dat het zo’n vaart 
niet zou lopen en dat het hen niet zou overkomen, hoe anders bleek de werkelijkheid.  
Zijn verhaal mogen we in Veldwerk opnemen, opdat iedereen eraan herinnerd wordt wat het echt 
betekent om te mogen bestaan. 

“Ik ben geboren in 1978 in de Oekraïense USSR en ik had een heel gelukkige jeugd 
en toen Oekraïne onaƢankelijk werd kregen we meer democratische rechten.  
Mijn moeder is geboren net voor het begin van de Tweede Wereldoorlog in 1936. 
Mijn opa ging als medisch soldaat naar de frontlinie en verdween. Tot op heden 
weten we niet wat er is gebeurd. Mijn oma, met vier kinderen (mijn moeder en haar drie broers), groei-
den op vlak na de oorlog. In armoede, maar alles ging goed; ze waren gelukkig. 
 

Terug naar het recente verleden. Ik heb een gezin, een zoon, een baan en een gewoon leven.   
Op 24 februari 2022 werkte ik in een van onze vestigingen in Sume. Dat is een stad dicht bij de Russische 
grens in het noordoosten van het land. Het werk was ver weg van huis, ik ging er naartoe om gedurende 
de week daar te werken. Die 24ste februari werd ik wakker in het hotel en ik besefte dat de oorlog was 

begonnen. Het was hetzelfde als in de films over de Tweede Wereldoorlog die we vroeger thuis op tv zagen.  
Ik kon de stad niet verlaten en ik kon dus niet naar huis. Ik sliep in de kelder van het kantoor, de winkels waren leeg en geslo-
ten. Ik telde lucifers, toiletpapier en eten. Vaak was er geen elektriciteit en geen water. Alle mensen moesten buiten sneeuw 
verzamelen om te smelten. In de nacht hoorde ik bommen en artillerie. Het was donker en er was niemand op straat na zons-
ondergang. Ik dacht dat ik mijn familie nooit meer zou zien. 
 

Op de één of andere manier lieten de Russen ons na vier weken evacueren en ik kon naar huis. Thuis in Kiev woonden we dicht 
bij de fabriek die militair materieel maakte. In de nacht en in de ochtenden waren er constant raketaanvallen. We konden niet 
slapen, moesten naar schuilkelders, de kinderen waren te bang om te slapen.  
Mijn gehandicapte vader kon niet naar een schuilkelder gaan en bij iedere Russische aanval  
splitsten we ons op. Ik ging met mijn zoon naar een schuilkelder en mijn vrouw bleef bij mijn ou-
ders. Op en dag zei mijn moeder: “ik zal sterven als ik je verlies en je zoon verliest zijn vader, zo-
als ik mijn vader verloor in 1941”. 
Daarom zijn we hier.  
 

Ik wil iedereen bedanken die in het verleden, nu en in de toekomst, vecht voor de vrede.  
Daarom is het zo belangrijk dat we allemaal hier zijn vandaag. Ik wil  mijn enorme waardering 
uitspreken voor Nederland, omdat zij Oekraïne steunt.  
We begrijpen allemaal het belang van het menselijk leven en vrede. Bedankt!”   
 
 

                      Met dank aan Lucas van Laarhoven voor het delen van zijn foto’s! 
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BRASSERIE DE BROEDERS 
Het laatste nieuws 
 

We zijn onderweg bij De Broeders –  
samen bouwen aan een gastvrije plek 
De Broeders is volop in ontwikkeling. Niet alleen in de Bras-
serie, maar op alle fronten wordt gewerkt aan een warme, 
toegankelijke plek waar iedereen zich welkom voelt. Een 
plek die past bij de bijzondere gemeenschap van Klooster-
velden en waar samenwerken, ontmoeten en genieten cen-
traal staan.  

De wijkpas is er! 15% voordeel voor bewoners 
Goed nieuws: sinds kort is de wijkpas beschikbaar voor alle 
bewoners van Kloostervelden. Op vertoon van deze pas 
ontvang je 15% korting in onze Brasserie. Zo maken we het 
nog aantrekkelijker om binnen te lopen voor een kop koffie, 
lunch of borrel.  

Heb jij de pas al? Vraag er gerust naar bij ons team. 

Wat biedt de MijnWijk-pas jou? 

15% korting bij bestedingen in de horeca tot en met twee  
personen. 

10% korting voor groepen tot vier personen. 

5% korting voor groepen groter dan vier personen. 

Toegang en voorrang op exclusieve aanbiedingen, zoals  
seizoensspecials en arrangementen. 

Automatische deelname aan ons loyaliteitsprogramma (komt 
in het najaar beschikbaar). 

Pilot Sociaal Restaurant: blijvend succes 
De samenwerking tussen De Broeders en de dagbesteding 
van de Kooksterren blijkt een schot in de roos.  
Tien deelnemers van Kempenhaeghe draaien sinds vijf 
maanden mee in de Brasserie op woensdag en vrijdag.  

De pilot is inmiddels 
een blijvend onderdeel 
geworden van onze 
werkwijze – iets om 
trots op te zijn! Een 
samenwerking die niet 
alleen de kans biedt 
voor de deelnemers 
om te groeien en zich 
te ontwikkelen, maar 
ook bijdraagt aan de 
inclusie en zorg in de 
regio.  

We kunnen zelfs al een extra succes melden: een van onze 
deelnemers staat op het punt door te groeien naar een vol-
waardige baan in onze horeca. Hoe mooi is dat! 
 
Samen in gesprek: ideeën voor een buurtplek 
In het najaar gingen we in gesprek met een groep wijkbewo-
ners. Er kwamen veel mooie ideeën naar voren, waaronder 
de wens voor een plek met het karakter van een buurthuis: 
laagdrempelig, warm en gericht op ontmoeting.  

 

We zijn dit plan nu verder aan het uitwerken – mét en voor 
de wijk. 

Juni:    
nieuwe kaart, nieuwe tijden – en voorproeven! 
Vanaf juni introduceren we een nieuwe menukaart,  
geïnspireerd op het kloosterleven: puur, eenvoud, samen 
delen. Veel willen we nog niet verklappen, maar jullie – als 
buurtbewoners – nodigen we als eerste uit om te komen  
voorproeven.   

Met het nieuwe concept verruimen we ook onze openings-
tijden. Vanaf juni zijn we ook op vrijdag-, zaterdag- en zon-
dagavond open. Door de week lukt dat voorlopig nog niet, 
omdat we extra personeel 
zoeken. In de keuken zijn we 
al goed versterkt met Sous-
chef Eric, kok Nick en natuur-
lijk Robert onze Chef. Zij stel-
len zich graag even voor. 

“Mijn naam is Nick Perifanos, 
Zelfstandig Werkend kok bij 
De Broeders (en de rest van 
de Horeca). Ik ben een veelzij-
dige jongen die altijd probeert 
een oplossing te vinden voor 
ieder probleem. Altijd in voor 
een grap en een lach maar 
ook zeker in voor een goed 
gesprek. Mocht je iets willen 
weten over mij kom het voor-
al vragen! “ 

“Ik ben Eric Hofstenge, Sous-chef van De Broeders (en de 
rest van de Horeca). Ik werk al vanaf mijn 16de in de horeca, 
bij verschillende restaurants en  grote hotelketens.  
Vanaf 1 maart begonnen hier bij De Broeders omdat mij ook 
het stukje zorg en koken met cliënten erg aan sprak.” 

Zomeractiviteiten: ook met en voor de wijk 
We stellen op dit moment een activiteitenplanner op. Hierin 
komen ook maandelijkse momenten terug, zoals een aan-
schuiftafel: een avond in de week waar je kunt eten wat de 
pot schaft voor een aantrekkelijke prijs. Je hoeft zelf niet te 
koken én je leert je buren beter kennen – liefst in samenwer-
king met onze cliënten.  

Zien we je op het terras? 
Onze stretchtent staat weer op het terras – mét fleurige 
bloemetjes! Een heerlijke plek om te zitten, uit de zon of 
juist in de luwte, met zicht op het klooster en het groen. Heb 
je hem al gezien? Kom vooral even langs voor een kop koffie 
of een lunch in de buitenlucht. Je bent van harte welkom. 

Achter de schermen… 
We werken aan een promotieplan om alles goed onder de 
aandacht te brengen. Ook staan er voor dit najaar fysieke 
veranderingen op de planning, waarmee we de sfeer en in-
richting van De Broeders nog beter laten aansluiten bij onze 
wijk.  
Tot snel bij De Broeders! 

Heb je vragen, ideeën of wil je meedoen?  
We horen graag van je. Want De Broeders maken we samen. 
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VOORJAAR, MET DE 
BLOEMETJES EN DE BIJTJES 
door imker Miran 

 

Ook voor de bijen is het voorjaar: een tijd van nieuwe groei 
na de winterstop. In het najaar verandert er iets in de hor-
monen van de bijen, waardoor ze geen zes weken, maar 
wel zes maanden kunnen leven.  
Deze winterbijen doen het rustig aan en zorgen dat er 
een klein nestje warm blijft. Zelfs tijdens flinke nachtvorst 
blijft dit nestje zo’n 32 graden. Dit doen ze door spier-
kracht: bij het bewegen van de vleugels verbranden de 
spieren (spiertjes) de honing die ze verzameld hebben en 
blijft het warm. Net als bij pinguïns in een storm, bewe-
gen de binnenste langzaam naar buiten, zodat iedereen 
aan de beurt komt.  

Als de dagen weer wat langer worden en het ook wat war-
mer wordt, gaan de bijtjes voorzichtig op zoek naar bloei-
ende bloemen. Het kan zijn dat je dan een versufte bij te-
genkomt, dit komt meestal doordat ze is afgekoeld. In de 
zon en met een beetje suikerwater of honing kun je haar 
helpen om weer op krachten te komen. Het kleine nestje 
wordt groter als er stuifmeel en honing kan worden verza-
meld. Het bijenvolk kan in een paar maanden uitgroeien 
tot wel meer dan 20.000 bijen!  

Vroeger vond ik insecten maar vervelend. Maar hoe meer 
ik erover leer, hoe meer ik mij verwonder en hen bewon-
der. Zo is een ‘koningin’ een naam die wij mensen hebben 
gegeven aan de bij die eigenlijk haar hele leven in dienst 
staat van het volk. De ‘werksters’ bepalen eigenlijk alles. 
Zo ook welke nieuwe bijen geboren moeten worden; ze 
bouwen zeshoekige cellen in een raat en aƢankelijk van de 
maat van een cel wordt het een werkster of een dar. De ko-
ningin voelt met haar voorpotjes hoe groot de raat is en legt 
dan een mannetjes of vrouwtjes ei.  

Raat die bijen in één dag hebben gebouwd. Er was een leeg 
plekje en dus is er aan het deksel van de kast begonnen aan 
een nieuwe raat. 

Voor een nieuwe koningin maken de werksters een speciale 
cel, een moerdop genaamd. Deze is een stuk groter en ook 
vooral langer dan een gewone cel. Hieraan kan je zien dat 
het volk wil splitsen en dan is het opletten geblazen. Want 
als zo’n moerdop na het larve-stadium gesloten wordt 
(zodat de nieuwe koningin kan verpoppen) krijgt de huidige 
koningin een seintje dat het tijd wordt om te vertrekken. 
Samen met een deel van het volk en een voorraad honing 
vertrekt een zwerm bijen uit de kast.  
 

Dit gebeurt meestal in de middag en zo’n zwerm zoekt een 
plekje dichtbij om zich te verzamelen. Meestal aan een tak in 
een boom, maar soms ook op minder handige plekken, zoals 
aan een fiets. Daar blijven de bijen vaak maar één nacht.  
Ondertussen gaan werksterbijen op zoek naar een geschikte 
plek om een nieuw nest te maken. Dit kan b.v. een holle 
boom zijn, zoals op de Berkenlaan (zie foto). En een imker 
kan relatief makkelijk een zwerm bijen van een tak scheppen 
om deze in een nieuwe kast een nest te bieden, maar ze uit 
een holle boom halen, dat valt nog niet mee!  

De kast aan de 'holle' boom, in de hoop dat ze in de kast trek-
ken. 

Helaas hebben honingbijen in Nederland bijna geen kans om 
de winter te overleven in het wild. Daarom wil je voorkomen 
dat zo’n zwerm vertrekt. En als ze toch vertrekken wil je 

zo’n zwerm vangen om, naast eventuele overlast, te 
voorkomen dat dit nieuwe volk ten dode is opgeschre-
ven.  

Terug naar de Berkenlaan. Wat te doen met de zwerm 
die achter een gat in de boom zit? Het gat is zo groot als 
mijn vuist (ik heb kleine handen). En ook al hoef ik er 
maar één te hebben (de koningin, want de rest volgt 
haar), die haal ik er niet uit. En de boom wil je ook niet 
beschadigen. Uit het imkernetwerk heb ik de tip gekre-
gen om een kast met bestaande raat voor het gat te 

plaatsen. Zo hebben de werksters al kant en klare raten en 
hoeven ze die dus niet zelf in de boom te bouwen. Wellicht 
willen ze dan in de kast gaan nestelen i.p.v. in de boom. 
Maar dat is makkelijker gezegd dan gedaan. Hoe plaats je 
een kast tegen een boom, met het gat in de boom redelijk 
afgedekt, zodat de bijen via de kast gaan? Het heeft een aan-
tal pogingen gekost, maar de kast hangt er, met raat, nu is 
het aan de bijen. Accepteren ze de kast en de raat en trekt 
de koningin ernaartoe om daar eitjes te gaan leggen? Ten 
tijde van dit schrijven zitten ze nog liever in de boom dan in 
de kast. Zelfs met een raat met honing en eitjes van een an-
der nest, is het blijkbaar nog niet overtuigend genoeg. Wel-
licht is de kast te open en moet het gat, dat aan één kant is 
gemaakt, kleiner zijn. We blijven proberen!  
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BLOG VAN ROLAND 
Roland Lahaye woont binnen Kempenhaeghe. Hij werkt als ervaringsdeskundige bij BuroMEGA (Expertiseteam 
ervaringsdeskundigen CEW). Hij draagt zijn ervaringskennis m.b.t. het hebben van epilepsie over aan anderen, 
zodat zij daar van leren en wijzer van kunnen worden. Zo schrijft hij wekelijks blogs over dingen die hij mee-
maakt. In het kader van een internationaal bezoek schreef hij een blog in het Engels.  

 
 
 
 
 
 
 

Well, what can I say….? 
Door Roland Lahaye, 20-5-2025 

 
Looking back on my life it is pretty obvious to me that not all things really work 
out as planned. In many area’s, that is! It’s also save to say that this was abso-
lutely not a result of any lack of ambition or willpower from my side. It is purely 
the consequence of my physical inability and its side effects. It always has been 
very difficult for me to go to college after ending primary school. I tried it a few 
times, but the amount of activities and information that goes along with it made 
it too hard for me to graduate. As a child I remember being able to hide all this 
from myself and others around me while going to school. So starting college I 
had a lot of self-confidence….who could stop me? I was going to do this! Like I 
said it turned into one exhausting period of time in which I actually graduated, 
but nowadays the question that never left my mind is: what was it all for?? It all 
took a lot of time, energy and money, but gave me nothing in return in a positive 
way! 

It all has been a few years ago and although it wasn’t easy I managed to see a 
brighter side of everything that happened. It took a lot of worrying, talking 
about myself to other people around me, but since a few weeks I think I took a 
big step in seeing things in a different prospective. And that is very important, 
especially to me. Because strangely enough I myself love to make people see 
the upper side of everything that is going on in their lives. I’m absolutely con-
vinced it is the solution to almost every issue. But apparently it was too hard for 
me to use that as a method in my own life! So the question for me now is: with 
the knowledge I have today, what would I do differently back in those days. 
What, you might say, would my advice be to myself or anyone in a similar situa-
tion?  

On the one hand a pretty easy question to answer, because it has become some 
sort of life philosophy too: always look at what is possible/ the possibilities in life 
and focus on your talents instead of any boundaries there may be! And don’t be 
afraid to take initiative in that area! Even more important: only talk to people 
who think alike and see your qualities! I really believe that if I would have done 
this earlier in life, it would have saved me a lot of money, time, frustration and 
insecurity! And it’s obvious that looking back won’t change the past. But it will 
definitely have it’s influence on the future!  

On the other hand…I don’t want to make it sound like it’s always easy to live by 
my lifetime rule! It is a struggle every now and then and I still have a long way 
to go! But it doesn’t take away the fact that I believe in it and I want to honor it! 
In my own life, but also in the communication with others! It makes you happier 
and gives you the energy to improve yourself and your life.   
 

                   
   
    Roland Lahaye, BuroMEGA, for more information: lahayer@kempenhaeghe.nl   
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INGEZONDEN STUKKEN                                               - 

Heb jij ook iets dat je hier onder de aandacht zou willen brengen? Mail ons: redactie.veldwerk@gmail.com 

WAT BETEKENT BEVRIJDINGSDAG VOOR JOU? 
 

 

 

 

 

Wat een lieve kinderen  
heeft Kloostervelden! 

Ik vind het best lastig hier in het openbaar op te rea-

geren. Misschien is het een onderwerp om te bespre-

ken in een klein groepje bijvoorbeeld met Linda en 

Renske. Het is wel fijn om dan vrij te zijn, 1x in de 

vijf jaar, en om veel mensen om je heen blij te zien. 

Bevrijdingsdag is fijn omdat 
het dan vrij is en er veel festi-
vals zijn op die dag om de 
vrede te vieren.  
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KEMPRO: ONDERHUIDS |  
DANA DIJKGRAAF, NIEKE KOEK & 
AART STROOTMAN 
VAN 12 JUNI T/M 20 JULI 2025 

Wat betekent het om zorg te geven? Wat drijft ver-
pleegkundigen en andere zorgprofessionals om zich 
elke dag opnieuw in te zetten? En hoe maken we hun 
vaak onzichtbare werk zichtbaar, voelbaar, hoorbaar? 
Zorg is ritme, aandacht, samenwerking en toewijding. 
Vaak onder de oppervlakte, maar van onschatbare 
waarde. Tijdens de onderzoeksfase richten drie kun-
stenaars zich op drie pijlers binnen de langdurige 
zorg: epilepsie(woon)zorg bij Kempenhaeghe, oude-
renzorg bij De Wever en verpleeghuiszorg bij Archipel 
Zorggroep. Binnen deze organisaties zijn zij in ge-
sprek gegaan met o.a. verpleegkundigen en bewo-
ners. Deze ervaringen werden vertaald naar drie 
kunstwerken die klinken, spelen, bewegen en reflec-
teren. Deze komen samen in de tentoonstelling 
‘Onderhuids’. 

Dana Dijkgraaf, grafisch ontwerper en actief in de 
kunst- en cultuursector, deed haar inspiratie op binnen 
Kempenhaeghe. Samen met Kempro-
deelnemers Christiaan, Frenk, Giovanni, Luuk, 
Mirthe en Tonnie sprak zij in een workshop 
over wat zorg daadwerkelijk voor hun bete-
kent. De deelnemers uitten zich in kleur, beeld 
en woorden. Hun inbreng leverde betekenis-
volle inzichten op over wat ‘onderhuids’ leeft 
in de wereld van langdurige zorg. Wat uitein-
delijke leidde tot Dana’s lichtinstallatie 
‘Kempenhaeghe Kloostervelden’ waarin de 
bewoner, zorgverlener en omgeving samenko-
men. Een drieluik refererend naar de bekende 
begrippen binnen de verpleegkunde ‘Rust, 
Reinheid en Regelmaat’. 

Nieke Koek is een beeldend en interdisciplinair 
kunstenaar. Haar werk richt zich op de bele-
ving van het lichaam en de rol hiervan in de 
maatschappij, zorg en geschiedenis. Het kunst-
werk ‘Onderuit’ is een interactief zorgspel, ge-
ïnspireerd op observaties in de wijkzorg van De 
Wever. Bezoekers kunnen aan schuiven trek-
ken om de zorgroute van een patiënt te beïn-
vloeden, wat inzicht geeft in de complexe be-
slissingen die zorgverleners dagelijks moeten 
nemen. 

Aart Strootman is componist en gitarist. Zijn 
werken zijn ontstaan binnen de vierkante gan-
gen van verpleeghuis Fleuriade van Archipel 
Zorggroep waar bewoners met dementie ein-
deloos kunnen dwalen. Het 24 minuten duren-

de geluidsfragment ‘Squarespace’ is een real life weer-
gave van voorbijkomende cliënten, zorgverleners en 
anderen, gebaseerd op een 24-uursopname.  
Het werk ‘My voice may perpetuate’ is een samenvoe-
ging van een uitgesproken zin door Florence Nightin-
gale (1890), die van een zorgverlener werkzaam bin-
nen Fleuriade en de achtergrondgeluiden zoals hoor-
baar op de gang van het verpleeghuis.  

Dutch Design Week 2024 
Deze drie kunstwerken werden tentoongesteld in  
oktober 2024 tijdens de Dutch Design Week in Eindho-
ven in en rondom een ambachtelijk gemaakte houten 
container. Geen koude metalen container, maar een 
warme, tastbare ruimte die symbool staat voor het 
onzichtbare, onophoudelijke werk in de zorg. De con-
tainer vormde daarmee een metafoor voor het ver-
pleegkundig beroep: vaak onzichtbaar, altijd essenti-
eel. Kom luisteren, kijken, spelen en ontdek wat er bij 
jou onderhuids zit.  
 
Na de succesvolle première gaat Onderhuids nu ‘on 
tour’. Galerie Kempro is trots de volgende halte te zijn 
van deze reizende tentoonstelling, die te bezichtigen is 
tot en met zondag 20 juli 2025. 
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 FOTO’S VAN GERARD | BOETS LEGOLAND 
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OOIEVAARSNIEUWS 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 

 

 
 
 
 
 
 

 

Aimi Clijnk 

maart 2025  
Pimpelmeesstraat 

SPORT- EN SPELMIDDAG KLOOSTERVELDEN 

Op woensdagmiddag 17 september van 
13.30 tot 15.30 uur wordt er een Sport en 
Spel middag georganiseerd op Kloostervel-
den voor alle bewoners van Kempenhaeghe 
en kinderen uit Sterksel. Het belooft een 
sportieve middag te worden die in het teken 
staat van bewegen, plezier en ontmoeten.  

De bewoners zullen via de mail van de 
woongroep een uitnodiging ontvangen.  
De kinderen uit Sterksel ontvangen de  
uitnodiging via de basisschool na de zomer-
vakantie.  
 
 

Noteer deze datum alvast in je agenda en zorg dat je erbij bent!!  
Tevens zijn we nog heel hard op zoek naar vrijwil-
ligers voor deze middag. Mocht je het leuk vinden 
om ons, op welke manier dan ook, te komen hel-
pen bij dit sportief evenement, dan kun je alvast 
contact opnemen met Kim Sonnemans door een 
mailtje te sturen naar  
SonnemansK@kempenhaeghe.nl  

 
 
Hopelijk tot dan!  

 

OOIEVAARSNIEUWS 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 

 

Féline Julie 
van Nijnatten 

10 maart 2025  
Steenuildreef 

Hartelijk gefeliciteerd,  
wat fijn dat jullie er zijn!!! 

 

Wil je de geboorte van jullie kindje ook hier melden, laat het ons weten: redactie.veldwerk@gmail.com 
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ACTIVITEITEN 
KALENDER 

 

 

 

 

 

 

 

 

Activiteiten bewoners  
Kempenhaeghe: 
www.kempenhaeghe-
epilepsiewoonzorg.nl/agenda  

Cultuur in de buurt:   
Sterksel: dorpshuisvalentijn.nl 
Heeze: tperron.nl  
Leende:  deschammert.nl 
Maarheeze: de-smeltkroes.nl  
Valkenswaard: hofnar.nl 
Someren: deruchte.nl 

6 juli  en 3 augustus � Zomerterras 
Van 12.00 tot 17.00 uur op het terras van De Broeders livemuziek,  

entertainment voor de kinderen en heel veel gezelligheid! 
EN iedere zaterdag te reserveren in de zomer: Rosé All Day:  

kom heerlijke rosé wijnen proeven samen met een lekker hapje! 

22 augustus � Wijkavond 
Weer een gezellige avond in de brasserie 

waar alle bewoners van Kloostervelden van harte welkom zijn! 

31 augustus � After Brabantse Dag 
Kom lekker een hapje eten na een dag volop  

genieten in Heeze van de Brabantse Dag. 
 

17 september � Sport– en spelmiddag 
Meer informatie over dit evenement van Kempenhaeghe voor  

kinderen en zorgbewoners vind je op bladzijde 27. 

20 september � Herfstviering 
Van 14.00 tot 15.00 uur wordt in de kapel de herfstviering  

georganiseerd door Linda (geestelijk verzorger). 

26, 27, 28 september � Burendag 
Te organiseren door bewoners van Kloostervelden.  

Vanaf 3 juni 2025 om 12 uur is het mogelijk om je Burendagactiviteit 
aan te melden, budget voor je activiteit en/of een Burendagpakket aan 

te vragen. Dit verloopt via www.burendag.nl.   

27 september � KloosterRun 
zie bladzijde 16,  behalve dat je daar een korte uitleg kunt  

vinden over het evenement staat er ook omschreven voor welke  
taken nog vrijwilligers worden gezocht.  

Verdere details worden, zodra dat mogelijk is,  
op andere manieren met de wijk gedeeld.   

 

AFTER 


